
TOEKOMST VAN DE GILDEN IN KRING KEMPENLAND 

 

Stand van zaken:  najaarsvergadering 12 november 2018 

 

- Toen ik vorig jaar vice-voorzitter mocht worden van Kring Kempenland, heb 

ik meteen aangegeven dat ik in de beginperiode vooral bezig wil zijn met de 

toekomst van onze gilden. Samen met jullie en samen met het Kringbestuur 

jullie zou ik namelijk een weg willen uitstippelen om te komen tot een 

gezonde toekomst. 

 

- De afgelopen periode heb ik gebruikt om kennis te maken met zoveel 

mogelijk gilden. Overigens gaat hier wel meer tijd in zitten dan ik verwacht 

had. Er zijn nog steeds een aantal gilden die ik niet bezocht heb. Maar ik doe 

mijn best om daar in het komende half jaar ook eens te komen buurten en 

een enquêteformulier in te vullen. 

 

 

- Die bezoeken en de enquête leveren veel informatie op: het is om te 

beginnen razend interessant om te zien dat werkelijk élk gilde weer anders 

is. Niet alleen vanwege de diversiteit aan gildezusters en gildebroeders, 

maar zeker ook vanwege de typische tradities en gebruiken van elk gilde. 

Juist die verschillen maken het geheel zo interessant en zó de moeite waard 

om in stand te houden! 

 

- Dat het soms niet eenvoudig is om optimistisch te zijn over de toekomst 

van je gilde, begrijp ik natuurlijk ook wel. Het heeft echter geen enkele zin 

om hierover te somberen, integendeel:  wie vindt het nu leuk om met 

mensen om te gaan die altijd negatief zijn……? 

 

- Het is me ook heel duidelijk geworden, dat er heel veel interessante, mooie 

en positieve dingen gebeuren waar andere gilden eigenlijk weer geen weet 

van hebben. De gilden vinden dat soort zaken meestal maar heel gewoon, 

maar dat is lang niet altijd zo. We kunnen heel veel leren van elkaar. 

 



- Het mag duidelijk zijn dat “niets doen en berusten in het lot” ook geen 

optie is als je wil dat het gilde blijft voortbestaan. Je zult echt actief aan de 

slag moeten. 

 

- Daar vertel ik jullie dan waarschijnlijk helemaal niets nieuws mee of zijn er 

mensen die er heel anders over denken? Of mensen die vinden dat we d’r 

beter mee kunnen stoppen? 

 

- Er zijn écht wel een aantal goede manieren om dit op te pakken. Er 

gebeuren zó veel mooie dingen in Kring Kempenland! Maar,……. het gaat 

nergens vanzelf. Je moet er wel de schouders onder zetten. 

- Enkele voorbeelden: 

• Bij diverse gilden is er de mogelijkheid voor derden om deel te 

nemen aan een speciaal georganiseerde wedstrijd met 

kruisboogschieten. Bij enkele gilden is dit uitgebreid met het 

“schieten met buks”. Je biedt mensen op die manier de mogelijkheid 

om heel ongedwongen eens kennis te maken met je gilde 

• Leveren van vrijwilligers bij activiteiten van bijv. de Zonnebloem; de 

Voedselbank; dementerenden etc. etc.   →  positieve PR  

• Organisatie van ’n Jaarmarkt; Bourgondisch feest; beachvolleybal 

toernooi; Moppenavond; te veel om hier allemaal op te noemen → 

positieve PR en gildeleden op een andere manier leren kennnen 

• Nauwe contacten met scoutinggroepen. Met name de 

leidinggevenden zijn vaak geïnteresseerd, en potentiële gildeleden 

• Een complete analyse met plan van aanpak van je gilde zoals 

Soerendonk dat onlangs heeft gedaan  

 

- Dit is nog maar een kleine greep uit de voorbeelden die ik tot op heden heb 

opgehaald. In de komende periode wordt dit nog verder aangevuld en gaan 

we een en ander structureren. 

 

 

 

 



- Een 1e stap naar een gezonde toekomst zou daarom wat ons betreft zijn: 

gebruik maken van elkaars ideeën; tips; voorbeelden etc. etc. 

 

   

- Als jullie dat zien zitten wil ik dit samen met het kringbestuur, de 

districtsraadsheren en andere enthousiastelingen als volgt vorm gaan 

geven: 

• Omdat een algemene ledenvergaderingen van Kring Kempenland veel 

te groot is om eens rustig met elkaar in gesprek te gaan over deze 

mogelijkheden, kunnen we dit beter per district aanpakken. →  “met 

de benen op tafel”  

• Ieder gilde van dát district zorgt voor één vertegenwoordiger op die 

bijeenkomst. We zijn dan maximaal met zo’n 10 mensen. 

• Uiteraard zijn deze mensen (man of vrouw!) op de hoogte van alle 

activiteiten van hun eigen gilde 

• Het zijn echter ook mensen die bereid zijn om een beetje mee “out of 

the box” te denken. Positief meedenken over ideeën waar je eigen 

gilden en/of een ander gilde wellicht een positieve impuls mee krijgt. 

• Het zou mooi zijn als we die bijeenkomsten dan al in het volgend 

voorjaar kunnen gaan organiseren. Dat soort overleggen hoeft wat 

ons betreft niet eenmalig te zijn, maar laat ons híer nu mee beginnen. 

• Waarschijnlijk vloeien er een aantal actiepunten voort uit die 

overleggen. Als DB gaan we die verzamelen en waarschijnlijk gaan er 

daarna weer stappen volgen. Uiteraard gaan we jullie zo veel als 

mogelijk op de hoogte houden over het een en ander. 

 

 

Wat ons betreft is “niets doen” geen optie, wat vindt u? 


